
Pinksterviering 
(Thema: Rond de verhalen)

 

Aanvang 672: 1, 2 en 3

 

Inleiding op de viering

 

Openingsgebed

 

Lied 274, als drempel, Kyrie en Gloria

 

Lied 319

 

Pinksterverhaal uit Handelingen 2

Verwerking

 

Lied van de kerk  
Melodie: Gij zijt in glans verschenen (Lied 543)

 

De kerk is daar waar mensen zijn 
een thuis voor klein en groot 
die steeds weer tasten naar uw licht 
en delen van het Brood. 
Geen verre God is met hen, 
maar één, dichtbij hun grond. 
De kerk is daar waar mensen zijn, 
die staan in dit verbond.

 

De kerk is daar waar mensen zijn 
die luist’ren naar het Woord 
en leven van dat oud verhaal 
steeds weer als nieuw gehoord. 
Tezamen wegen vinden 
en gaan door deze tijd 
de kerk is daar waar mensen zijn 
de goede Geest gewijd.

 

De kerk gedijt waar uitzicht is 
voor iedereen die lijdt 
en niemand draagt alleen de pijn 
maar ieder wordt bevrijd. 
Hier krijgt het leven waarde 
verliest de dood zijn macht 
Wij samen gaan de toekomst in 
en dat is onze kracht.

(Adri Bosch)

 

Korte overdenking




 

Sela - De wind steekt op 
https://www.youtube.com/watch?v=WgQH23uObpQ

 

Voorzitterswisseling kerkenraad

 

Lied 634

 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met Onze Vader

 

Mededelingen en inzameling

https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24 

 

Wegzending en Zegen,

Afgesloten met het lied Behoed en bewaar ons


￼ 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden (bis)

 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God 
en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.(bis)

 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen (bis)

 

https://www.youtube.com/watch?v=WgQH23uObpQ
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24

